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Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio 
 

 

NIEUWSBRIEF  zondag 7 januari 2024 
 

   Kleur Wit 
Voorganger Ds. Huub Smeets  Organist                  Peter Simons 
Ouderling van dienst Geert Dijkhuis  Koster Arjan Vink 
Diaken  Carla Donze  Lector Gabriëlla Broere 
Technici van dienst   Ronald Hermans en Bram Jansen Schriftlezing       Jesaja 60: 1-6 

Collectes 1 Noodhulp Kerk in Actie eigen diaconie     2 Kerk     Uitgang:  Onderhoud  
Bijzonderheden Koffiedrinken Nieuwjaar na de dienst  
 

De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van de gemeente naar:     
Fam. Visser-de Bruijne,  
 

Koffiedrinken Vrijdagmorgen 12 januari is er weer koffiedrinken in de Elimkerk. Vanaf 10 uur bent u van 
harte welkom. Tot dan. Corrine en Corrie. 
 

Gebedskring maandag 8 januari Wij willen als gebedskring weer bij elkaar komen. Het is van half 2 tot 
half 3 ,bij Loes Goossen, Lorentzlaan 22. We lezen een stukje, zingen een lied en bidden voor de zieken, 
de gemeente en de nood in de wereld. Voel u vrij om eens een keer mee te doen! 
 

De kerstcollecte voor "Kinderen in de knel", voor de kinderen in Oekraïne, heeft het prachtige bedrag 
van ruim €600,- opgebracht. Alle gulle gevers héél hartelijk bedankt!! 
 

Avond Projecten Colombia uit eerste hand Op 17 januari bezoekt Jeannet Bierman van Kerk in Actie 
onze regio. Zij zal vertellen over de projecten in Colombia. Jeannet werkt daar ook. Informatie uit eerste 
hand! U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur in onze eigen Ontmoetingskerk. Start van de avond is 
om 19.30 uur. Namens ZWO en Diaconie, Marjan Geertse 
 

Taizedienst te Hengstdijk op 25 januari a.s. 19.30 uur   
We sluiten als voorbereidingsgroep aan bij de week van het gebed voor de eenheid 2024, met als thema 
“ Heb God lief....en je naaste als jezelf “.  De gelijkenis en de vraag van Jezus over de barmhartige 
Samaritaan. Jezus laat daarin zien wat het betekent om je naaste lief te hebben.  
Vol verbijstering, onrust en biddend kijken we naar de berichten en beelden van het geweld in o.a. 
Oekraïne en Israël en Gaza. Zowel via de media als in  ons eigen land en geloofsgemeenschap zien we 
hoe dit verdeeldheid brengt. De wereldwijde demonstraties voor de ene of de andere partij, de politieke 
discussies die oplaaien in ons eigen land en op sociale media. 'Hoe ben jij een naaste voor de ander nu “ 
... gebaseerd op de tekst van Lucas 10, is actueler dan ooit. Alleen al om bovengenoemde redenen is het 
goed om als christenen van verschillende kerken samen te bidden. Voor vrede en onderling begrip. Wij 
als oecumenische voorbereidingsgroep Taizediensten willen hier graag aan meedoen. 
De Week van gebed voor eenheid van christenen kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar 
geleden al begon. Nog steeds zien we hoe belangrijk dit gebed is: ook de eenheid onder christenen is 
niet vanzelfsprekend. Onze hoop is dat de gebedsweek van 2024 tot een extra stimulans voor 
vruchtbare samenwerking tussen kerkelijke gemeenschappen mag leiden. 
De voorbereidingsgroep, Reina Hermans Koning, Janny Meima, Ralf Grossert, Joop Basting Cees Cosijn. 



 

 

 


